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		In 2001 bracht ik een selectie van gedichten uit de periode 1981-2001 samen in de bundel Bezinksel. Zie hierbij in pdf-formaat.
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